
DE GESCHIEDENIS VAN KAPEL 
WEDDESTEYN
HOE HET ALLEMAAL BEGON



9 juli 1923.  Opening van het eerste ziekenhuis in Woerden: 
de St. Franciscusstichting aan de Utrechtsestraatweg (nu 
nummer 54 A)

Aan de rechterkant  in de ronding de EERSTE KAPEL

De Kleine Zusters van de Heilige Joseph verzorgen de zieken



1931 Het ziekenhuis wordt uitgebreid 
met een vleugel aan de andere zijde 
(nu nummer 54 A en B)
De kapel komt nu aan de andere kant van 
het gebouw.



De eerste kapel 
van het ziekenhuis
De kapel biedt slechts 
ongeveer 20 plaatsen 
voor de zusters.



1939 Aankoop van het huis van Dhr. Plomp.
(nu Utrechtsestraatweg 54 C en D)
Het huis wordt door een gang en wat 
aanpassingen verbonden met het ziekenhuis



De Kleine Zusters van de Heilige 
Joseph
Altijd bezig ook buiten de ‘’werktijden’’



Opening van het nieuwe ziekenhuis ‘’Ope
Dei’’ (nu Utrechtsestraatweg 52A t/m L
24 februari 1954. De oude St. Franciscusstichting 
wordt dan ingericht voor de verzorging van 
bejaarden.



De achterzijde van Ope Dei verbonden 
met de St. Franciscusstichting.



Tijd voor ontspanning in de 
achtertuin van het ziekenhuis.
De zusters volleyballen mee met de verpleegsters die in 
opleiding zijn en verblijven in het ‘’zusterhuis’’



De nieuwe kapel bij Ope Dei 
wordt gebouwd in 1958



27 mei 1959 Opening van de nieuwe 
(huidige) kapel bij Ope Dei



De communiteit van de zusters in 1959.
Wellicht enige bekenden voor U



Bezoek H.M. Koningin Juliana aan 
Ope Dei na de spoorwegramp bij 
Harmelen
12 januari 1962



Tijden veranderen
Communiebanken, biechtstoel verdwenen. 
Priester met het gezicht naar het volk.



Januari 2012: Afscheid van de kapel 
De kapel moet tijdelijk restaurant worden.



En misschien: tot ziens….



Tijdelijk onderkomen in ‘’de Herberg’’
Want er was voor hen geen plaats



We blijven zingen…..



Bewoners moeten een eind lopen 
om de viering/dienst bij te wonen 
in ’’de Herberg’’



Maar ze hebben het er graag voor 
over.



De kapel wordt leeggehaald en 
alles opgeslagen in containers



Het gaat aan het hart….er wordt heel 
wat gesloopt.



Langzaam wordt de kapel 
ontmanteld.











December 
2013: De 
Stichting kapel 
Weddesteyn
gaat van start.

De noodklok wordt 
geluid: Red de kapel 
van sloop.



De kapel is los komen te staan na 
de sloop van het hoofdgebouw



Duidelijk dat hier gerestaureerd moet 
worden.  We gaan ervoor!!!!



Om de kapel toegankelijk te maken voor 
bewoners wordt een ‘’oprit voor rolstoelen’’ 
gemaakt aan de achterkant.



Kleine en grote acties moeten de 
kapel redden.



Grote en kleine sponsors dragen 
hun ‘’steentje’’ bij.



Juli 2014: Terug naar de vertrouwde 
plek: de kapel
Het nieuwe gebouw en restaurant van Careyn zijn  klaar. 
Het restaurant krijgt de functie van kapel weer terug. 



De banken hebben een metamorfose 
ondergaan.

Het is liturgisch meubilair geworden.



Het duurt nog meer dan een jaar 
voor de restauratie op 15 september 
2015 kan beginnen.









Tijdens de restauratie kunnen de 
viering en de dienst op zondag gewoon 
doorgaan.









































EEN TEGENVALLER
In de sacristie ligt nog asbest. 





ASBEST VERWIJDERD
Er kan weer verder gewerkt worden.

















HET NIEUWE LOGO













EEN PLEK WAAR MENSEN SAMENKOMEN EN 
ELKAAR ONTMOETEN


